
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orde van dienst  
voor de viering op zondag 11 januari    

om 10.00 uur  
in de Gereformeerde Kerk van Haastrecht 

1e na Epifanie 
Doop van de Heer 

 
Feestelijke viering in verband met de fusie van onze 
gemeenten tot Protestantse Gemeente Haastrecht 

 
  

Voorganger:   ds. Joas van der Schoot en  
                         pastor Lenny Oosterom 
Organist:   Bert de Pater 
Ouderling van dienst:  Laurens Bosman 
   Karen Visser 
Diaken:   Esther van Straaten 
Lector:    Joke de Weger 
Kindernevendienst:  Margreet de Vos 
 

 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 
Begroeting, moment van inkeer door ouderling van dienst 
 
Stilte 

 
Bij aanvang orgelspel gaan allen (voor zover mogelijk) 
staan 
 
Zingen: Psalm 100, Juich Gode toe, bazuin en zing 
 
Bemoeding en groet: 
 
Zingen:  Hemelhoog 391 

 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zicht thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
 

Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
Refrein 
 
Allen gaan zitten 
 
Kyriegebeden,  
 
Glorialied: Lied 304, Zing van de Vader die in den beginne 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 

 

KIndermoment 

 

Voordat de kinderen naar hun eigen dienst gaan zingen we 

lied 344, Wij geloven één voor één 

 

Inleiding bij de lezingen 

 

1e Schriftlezing: Jesaja 42:1-9 

 

Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen, 

hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde, 

Ik heb hem met mijn geest vervuld. 

Hij zal alle volken het recht doen kennen. 

Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 

hij roept niet luidkeels in het openbaar; 

het geknakte riet breekt hij niet af, 

de kwijnende vlam zal hij niet doven. 

Het recht zal hij zuiver doen kennen. 

Hij zal niet uitdoven en niet breken 

tot hij op aarde het recht heeft gevestigd; 

de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 

Dit zegt God, de HEER, 

die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, 

die de aarde heeft uitgespreid 

met alles wat zij voortbrengt, 

die de mensen op aarde levensadem geeft, 

en levensgeest aan allen die daar verkeren: 

In gerechtigheid heb Ik, de HEER, jou geroepen. 

Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, 

Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk 



en maak je tot een licht voor alle volken, 

om blinden de ogen te openen, 

om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 

wie in het duister zitten uit de gevangenis. 

Ik ben de HEER, dat is mijn naam. 

Ik deel mijn majesteit niet met een ander, 

noch de lof die Mij toekomt met een beeld. 

Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld 

en Ik kondig jullie nieuwe dingen aan, 

nog voor ze ontkiemen zal Ik ze openbaren. 

 
Zingen: Lied 809 (3x) Blijf niet staren 
 
2e Schriftlezing: Matteüs 3:13-17 
 
Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door 
Johannes gedoopt te worden. Johannes probeerde Hem 
tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door U gedoopt 
moeten worden, en dan komt U naar mij?’ Maar Jezus 
antwoordde: ‘Toch moet je het doen, want zo dienen wij de 
gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen.’ Toen 
deed Johannes het. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water 
omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij 
hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. En uit 
de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem 
vind Ik vreugde.’ 
 
Zingen: Lied 686, De Geest des Heren heeft 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 970:1,3,5, Vlammen zijn er vele 
 
Uit de gemeente 
 
Inzameling van onze gaven 

 
1e Kerk/Eredienst 
2e Kerk in Actie, Vergeet Oekraïne niet 

3e Instandhouding van de gebouwen 
 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Dankgebed en voorbeden - Stilgebed – Onze Vader 
 
Slotlied: Lied 687, Wij leven van de wind 
 
Zegen, beantwoord met gezongen Amen 
 
 
 


