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Mededelingen dienstdoend ouderling

Stilte

Intochtspsalm: Ps. 118: 1+9 (Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen)

Bemoediging en groet

Samenzang: uit “Zingende gezegend” nr. 174 (melodie lied 68 nieuwe liedboek)

1. Zingt met de vogels mee een lied,
de leeuwerik verzwijgt het niet:
Christus is aller koning!

De zwaluw roept u toe: Ziehier,
Gods liefde is voor mens en dier
een altijd open woning!

Hij bergt de wereld in zijn hart,
geen musje, hoe dan ook benard,
gaat zonder Hem te gronde;

wie vallen van de heuveltop

die vangt Hij met zijn vleugels op.
Hij draagt ze ongeschonden.

2. Zingt met de vogels mee een lied,
een lofzang tegen uw verdriet,

een loflied op het leven;

geen wacht, geen wapen kon weerstaan
het vroege roepen van de haan:

de doodsnacht is verdreven!

Zingt met de watervogels mee,

zingt met de meeuwen langs de zee:
de ark is niet gezonken!

Ginds koert de duif bij de Jordaan:
de Heer is waarlijk opgestaan,

Zijn Geestkracht ons geschonken.

3. Zingt met de vogels mee een lied,
met Mirjam, kleine karekiet,

met Mozes op het water,

met David en met Jonathan,
met alleman die zingen kan,
een lied voor nu en later:

eens laat de dood de doden los,
dan zingen hei en veld en bos,
mezen en merels samen,

dan zingt de mus victoria,

dan zingt de zwaluw gloria,
voor eeuwig ja en amen!

Gebed

Lezing: Johannes 20: 19-23 (NBG vertaling)



Samenzang: uit “Zingende Gezegend” nr. 167 (melodie Gez. 400 oude liedboek:
Almachtige, verheven Heer)
1. Zingt voor de Heer dit vrolijk lied, halleluja,
al slaapt gij vast, al waakt gij niet, halleluja,
van vreugde kraait opnieuw de haan, halleluja,
de Heer is waarlijk opgestaan, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja!

2. Alval ik tegen, Hij valt mee, halleluja,
Hij wandelt met mij op de zee, halleluja,

Hij zendt mij uit, Hij zegt mij: Ga! Halleluja,
al zeg ik nee, toch zegt Hij ja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja!

3. Hij waakt — Hij slaapt en sluimert niet, halleluja,
Hij ziet, Hij ziet wat gij niet ziet: halleluja,
als onze nacht is heengegaan, halleluja,
dan breekt met kracht het paaslicht aan, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja!

4. Zingt dan voor Hem uw leven lang, halleluja,
zingt door tot aan zonsondergang, halleluja,

al neemt de slaap van u bezit, halleluja,
uw Heer en Heiland waakt en bidt, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja!

Verkondiging / tekst: Johannes 20: 21b
“Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u”

Meditatief orgelspel
Samenzang: Lied 315 (Heb dank, 0 God van alle leven)

Samenzang: Geloofsbelijdenis uit “Voorzichtig licht” lied 100 (op de melodie van Gez. 460)
1. Ik geloof dat God mijn Vader,

bron van al het goede is,

die van hemel en van aarde

schepper, herder, hoeder is;

Hij zal weiden, medelijden,

teder als een moeder is.

2. Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad, tot ondergang bereid —
opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.



3. Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden,
paaslicht dat ons graf ontsluit —
eeuwig samen zing ik: Amen,
roep ik, God, uw glorie uit!

Afkondiging diaken
Inzameling van de gaven

Dankzegging en voorbeden
Samenzang: Lied 637 (O vlam van Pasen, steek ons aan)

Zegen



